
Opstootje
Na al die evenementen en festivals die niet doorgingen kwam dan einde-

lijk het groene licht, we kunnen weer aan de slag. En nu, op het moment van 

schrijven zit ik er weer middenin, maar zijn er al wel geluiden dat het weer 

fout kan gaan lopen. Maar goed, ik geniet van dit moment. 

Mijn eerste ervaring na de lockdown was onlangs in het Sportpaleis in Ant-

werpen waar een Après Ski Party werd gegeven voor, ik schat, zo’n 10.000 

bezoekers. Mijn opdrachtgever belde me of ik het leuk zou vinden weer eens 

de lange lens te doen en dat leek me wel wat. Maar wat hij er niet bij vertelde 

is dat het in gepaste kleding moest. Zo verlegen ben ik nou ook weer niet dus 

na het aantrekken van deze ongemakkelijke outfit was ik er helemaal klaar 

voor. Wel apart trouwens, want eerst QR code en ID voordat je binnen mag, 

maar dat hoort erbij. 

Na een heerlijke maaltijd van Wurst Mit Sauerkraut gingen we aan de slag, 

van 20.00 uur tot 05.00 uur. Oh ja, en met uitloop tot 06.00 uur, maar daarna 

hoefde je alleen nog maar af te bouwen, dus dat valt wel mee... Het was im-

mers zo lang geleden…

Ik moet eerlijk zijn: ik heb er van genoten. Swingende deejays, knetterharde 

muziek, een feestende en dansende menigte, massale zweetgeuren, een hoop 

geflikflooi en ik denk dat vanaf 00.00 uur het grootste gedeelte het volledige 

verstand was verloren. En dan sta je daar met je camera, flesje Spa blauw, tus-

sen duizenden dronken jongelui die alles gaven wat ze konden geven. In het 

begin dacht ik nog dat het wel tijd werd dat mensen zich lekker konden uitle-

ven, maar hoe later het werd hoe meer ik me afvroeg of ze nog wel leefden.

Want veel leven zat er niet meer in. Waarschijnlijk tijdens de lockdown geen 

kans gehad bier te drinken, dus het moest nu in een rap tempo. Maar echt 

prachtig om te zien, het kan weer. Lekker ouderwets jezelf uitleven, wij ons 

werk doen, artiesten en deejays weer optreden en de horeca en evenemen-

tenmakers hebben weer handel. 

Als ik vanuit mijn camera om mij heen keek werd er gedanst, gelachen, ge-

dronken en zelfs gesjanst. Niet naar ieders tevredenheid overigens, want er 

was ook weer een lekker ouderwets opstootje. Er lekker op los meppen….ook 

dat kan dus weer...
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